
Een gezamenlijke tuin 

Nadat onze dochter het huis naast ons had gekocht moest er nog veel gebeuren aan de tuin. Wat we 

graag wilden was één gezamenlijke tuin, die we op eenvoudige wijze weer tot twee tuinen konden 

maken als dit in de toekomst toch nodig was. We vonden dit erg lastig en hadden dan ook weinig 

inspiratie. In de krant hadden we de advertentie van Tuinverzorging de molen al een aantal maal 

gezien en daarom besloten we om op zaterdag langs te gaan voor een tekening. Léon luisterde goed 

naar wat onze wensen waren en had veel goede ideeën. De week erna kwamen we langs om de 

tekeningen te bekijken en al snel waren we het er over eens dat we Léon onze tuin wilden laten 

doen. 

Daarop kwam 

hij langs om de 

tuin te bekijken 

en in te 

schatten wat er allemaal moest gebeuren. 

 

Half april werd er begonnen en al snel waren de tuinen niet meer te herkennen. Léon en zijn 

medewerkers hebben hard doorgewerkt om de tuin naar onze zin te maken. Ook de schuur moest 

omhoog worden gezet en het plaatsje bij de schuur moest worden onderheid. Tijdens de 

werkzaamheden werd geregeld onze mening gevraagd en werd er ook veel andere dingen gedacht, 

zoals de waterafvoer, de bomen en de aanleg van de nieuwe vijver met moerasrand. 

Binnen twee weken waren ze klaar en wat een verschil! 

 

Zoals je op de foto kunt zien moest 

er veel gebeuren. 



 

 

 

Nu kunnen we heerlijk zitten in  onze prachtige tuin en genieten we van alle mooie planten en 

struiken. Léon en medewerkers nogmaals bedankt! 

 

 

 

 

 

De mooie nieuwe vijver met 

moerasrand, zit vol kikkers, 

salamanders en vissen. 


