
Project voortuin. 

Na de geslaagde opknapbeurt van onze achtertuin in mei 2014 was in december onze voortuin aan de 

beurt. 

Uiteraard was er vooraf goed gecommuniceerd wat er gebeuren moest. De tegels waren uitgezocht, 

de andere verharding zou bijpassend zijn en alles werd keurig op de offerte vermeldt. 

Op 3 december stonden John en Ivo om 8 uur op de stoep en het was goed elkaar weer te zien. De 

mannen gingen vlot van start ondanks de bijtende kou: het vroor nog net niet ! 

De planten die in de weg stonden werden met een kluit elders in de tuin geparkeerd en wat te groot 

was, werd vakkundig een kopje kleiner gemaakt (oftewel gesnoeid) 

In de loop van de ochtend werden de tegels gebracht en konden de mannen de grote lijn aanbrengen. 

Tegen de avond kon iedereen zonder benen te breken weer naar de voordeur komen: de 

krantenbezorger was er dankbaar voor. 

De volgende ochtend was John alleen: Ivo werd elders ingezet. Ook toen is er weer hard gewerkt en 

aan het einde van de dag was de tuinverlichting ook gemonteerd. En die verlichting was een zeer 

belangrijk verbeterpunt van de tuin. 

Het resultaat is te zien op de foto’s. Zowel voor als na de opknapbeurt zijn er foto’s gemaakt. 

De tuin oogt nog niet helemaal af: in het voorjaar volgt nog overleg over aanvullende beplanting, maar 

voorlopig zijn wij dik tevreden. 

Leen en Marry 

 

 

 


